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Zondagsbrief
Zondag 16 februari 2020
Zesde zondag na Epifanie
Kleur: Groen
Dienst van Schrift & Tafel
Voorganger: ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst: Wim de Putter
Organist: Connie van Hermon
Koster: Leen Dieleman
Videowall: Kees Biesheuvel

Voor kinderen tot 4 jaar is er creche

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar
Mevr. Dees, Knol 29.

Bij de komende dienst

Zondag 23 februari, hoopt om 10.00 uur dhr. Klaas Bos uit Goes

voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie;
binnenlands diaconaat. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor

het plaatselijk kerkenwerk.



Orde van dienst

Waar hoop je op?

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars voor de kinderkring door Elianne Wolfert

Intochtslied: Psalm 67: 1 (zo mogelijk staande)
Stil gebed — Bemoediging en groet (daarna gaan allen zitten)
Zingen: Psalm 67: 2

Inleidende woorden
Gebed om ontferming

Glorialied: ‘Tienduizend redenen’
Uit opwekking: lied 766

De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refr. Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.



Refr. Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refr. Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Dienst van de Schriften

Gebed bij de opening van de schriften

Na het zingen van het kinderlied komen de kinderen naar voren.

Zingen: ‘Kom mee naar voren allemaal’

Kom mee naar voren allemaal,

dan horen wij een nieuw verhaal.

't Vertrouwde boek zal open gaan en wijst ons de richting aan.
Halleluja, klinkt ons lied. Loof de Here, die ons ziet.

Halleluja, Hij vergeet ons niet.
melodie: ‘De Wielewaal’
tekst: ds. Saskia Ketelaar

Met de kinderen

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars
naar de kinderkring o.l.v. Daniélle Rijksen.

Schriftlezing: Exodus 2: 1 -10 lectrice: Nadia de Bruijn

Zingen:

‘Zing van de vrouwen, zij durven het leven aan’
Melodie: gezang 490 ‘Hier is een stad gebouwd’, uit LvdK

Zing van de vrouwen,

zij durven het leven aan
doden geen kind'ren

maar laten hen voortbestaan.



Machten en farao's

hebben geen laatste woord
door alle angsten heen
wordt er naar God gehoord.

Wetten die spreken van dood
zijn zo hard als steen

zien van een kind
hartverwarmend door alles heen.

Wie redt een kind

uit het water uit ondergang
die redt een volk

nu en later en levenslang

Schriftlezing: Mattelis 5: 17 — 26

Zingen: ‘O grote God die liefde zijt’
Het diepste woord
Lied 838:1en 2

Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel

Zingen: ‘Zou ik niet van harte zingen’
Lied 903: 1 en 2

de kinderen komen terug in de kerk

Dienst van de Tafel

Inzameling van de gaven en toebereiding van de Tafel onder orgelspel
De collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie.

Moment van gedachtenis (zo mogelijk staande)

Voorbeden
Praktische aanwijzingen

Nodiging



Tafelgebed

Vg: De Heer zal bij u zijn

Allen: De Heer zal u bewaren

Vg: Verheft uw harten

Allen: Wij hebben ons hart bij de Heer

Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Allen: Het past ons de Heer te danken

Vg: Ja waarlijk, het past ons o goede God....

Allen: Heilig, Heilig, Heilig! Heer van alle machten,

Hemel, zee en aarde zijn vol van heerlijkheid.
Hij die komt gezegend, in de naam des Heren,
Amen, Hosanna, zingen wij de Heer.
(melodie: Lied 985)
Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel

Dankgebed met gezamenlijk Onze Vader

Zingen: “k Wil u o God mijn dank betalen’ (zo mogelijk staande)
Lied 245:1en 2

Uitzending en Zegen
Aansluitend zingen ‘Amen’ (Lied 431c)

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

Na de dienst is er koffie en thee (en een kopje soep), vervolgens is
iedereen van harte uitgenodigd voor de Gemeentebijeenkomst.



De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentebijeenkomst
Het is inmiddels een goed gebruik om dit na de dienst te doen,

zodat velen in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn. ‘ ®
® ‘

U krijgt tijdens deze bijeenkomst inzicht en uitleg over de °

jaarrekening 2019, we willen met u van gedachten wisselen &)

over de begrippen “gastvrijheid en ontmoeting” en eris ®

gelegenheid tot het stellen van vragen.
De kerkenraad

Tevens is het vandaag ‘Zondag-Soepdag’
Er wordt een heerlijke kop soep geserveerd.
Zowel voor als na de gemeentebijeenkomst.
U kunt daarvoor een vrijwillige bijdrage geven.

Het is ook mogelijk om soep mee te nemen naar huis.
Voor € 3,00 heeft u al een emmertje met een halve liter, één liter soep kost € 5,00.

De opbrengst is bestemd voor het ZWO project: ‘Delta voor Indonesié’
Bent u deze zondag niet in de kerk?
Laat het even weten, dan brengen we een emmertje bij u thuis.




Mededelingen

Kerkbalans 2020

De actie Kerkbalans 2020, die in januari is gehouden, heeft tot nu toe

€45,000 opgebracht.

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Een speciaal dankjewel aan alle vrijwilligers die in deze twee weken voor onze
kerk op pad zijn geweest.

Namens de Kerkrentmeesters, Wim de Putter

Bij de komende weken

Open Kerk en Middaggebed
Dinsdag 18 februari is er een uitvaart vanuit de kerk.
Om die reden is er de komende week geen Middaggebed

om alvast te noteren:
Woensdag 11 maart: In Gesprek! Mevr. Heleen Pasma —

Bijbelboek Esther met alle ins en outs.
Over de vraag wat de betekenis is van en wat je kunt doen op de plaats waar je bent
terechtgekomen. Wat is je aandeel in het "heel-maken van de wereld"
(boek Rabbi Jonathan Sacks, zeer aanbevolen!).
Locatie: ontmoetingsruimte van de kerk
Tijdstip: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Info: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn



Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl



http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

